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CRISIS







Zet dan een voet
voor de ander
daar ergens
is een einde







Piekeraar
maakt zich zorgen
geest staat nooit stil
de dingen
niet gewonnen geven






Kind
blinkende tranen












Herfstavond
bladeren vliegen
op het hoofdkussen













Ik kan
vluchten voor oorlog
vluchten voor vrijheid
hopen op die dag van geluk
wachten tot het goed komt
strijden













Nieuw begin
soms is simpel moeilijk
verder
vrijheid
leven






Ik mis ons
waar is mijn bril







Parisa Akbarzadehpoladi is kunstenares, fotograaf,
vormgever. Ze geeft workshops zakelijk tekenen en zet
zich-actief in.voor vrouwenrechten.

In-2021 ontving ze een Vrouwendag Rotterdam Award in
de categorie Kunst & Cultuur.

De tekeningen van Parisa zijn zowel surrealistisch als
kubistisch. Haar werk nodigt ons uit te spreken over
angst, pijn en liefde en ons verlangen naar dat oord van
de liefde levend te houden.
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